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Graag bied ik U dit boek aan.

Mijn collega Luitenant-kolonel b.d.
J.F. Beckman dank ik voor het afstaan
van het manuscript, maar meer nog voor
het feit dat hij ons deelgenoot maakt

van zijn ervaringen.
Opdat wij niet vergeten en ervan

leren.

P.S. Heikoop
Rolonel der Infanterie
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E3 Paleis Soestdijk, november 1988

Het kan niet anders of Johan Frederik Beckman is een

bijzonder mens, gezien de nuchtere wijze waarop hij in

e

tazat is zijn belevenissen gedurende de gevangenschap als

“Nacht und Nebel HZ&ftling" in het concentratiekamp Auschwitz

te boek te stellen.

oo

L3 net lezen van helt manuscript rijst steeds weer ce

i

vraag: ''Hee was dit alles mogelijk?" Maar ock de overtuiging:
"Zo iets mag nooit meer gebeuren!”
Dit lzaztste is een opcdracht zan de generatiss na ons en dazarcm

is het van grcot belang dat zij van dit verslag kennis nemen.
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I VOORSPEL

"Na du wolltest mal Willemienchen besuchen, was?"

Het was 6 November 1941, en met deze woorden van onze ondervrager van de G.F.P. (Geheime
Feldpolizei) Gruppe 7 te St. Hippolyte bij de Zwitsers-Franse grens, trof deze midden in de roos
en klapte de val dicht. Hiermede was dan ook het voorspel tot de komende periode afgesloten.

Dit voorspel was begonnen in juni 1940. Ik was toen cadet-sergeant van een verslagen leger en
woonde thuis bij mijn ouders op de Acacialaan 18a te Zeist. Het gezin bestond uit mijn vader,
gepensioneerd majoor tit. van het K.N.IL., mijn moeder, ik als oudste zoon, dan een invalide broer
- Pim - die leed aan de gevolgen van een verkeerd behandelde kinderverlamming in zijn jeugd,
vervolgens mijn zusje Tineke en dan de beide jongere broers Rob en Jan.

Nederland had juist de ongelijke strijd opgegeven d.w.z. de opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht had als hoogst aanwezige Nederlandse gezagsdrager moeten capituleren, maar de
Koningin en Haar regering zetten de strijd vanuit Engeland voort. Wij waren al zeer
verontwaardigd en woedend over de laffe, door niets gerechtvaardigde militaire overval, maar nu
kwam - na de eerste schok en daarmee gepaard gaande verdoving - al gauw bij velen een frustratie
naar boven. Dit omdat we nu niets meer terug konden doen om lucht te geven aan onze woede en
verontwaardiging en - naar het scheen - alleen maar te dulden hadden wat er verder over ons
kwam. Het enige wat we in het begin dan ook deden, was om in onderlinge gesprekken met
vertrouwde vrienden wat stoom af te blazen.

Bij een van deze gesprekken met Dick Folmer, een sportleraar aan de Utrechtseweg te Zeist,
vertelde deze mij dat een vriend van hem, de kunstschilder Jan v.d. Wijer, uit de
Minrebroedersstraat te Utrecht, bezig was een spionagegroepje op te richten ten behoeve van de
geallieerde oorlogsvoering. Hij zou zoiets al eerder tijdens de 1° wereldoorlog in Belgi€é hebben
gedaan. Folmer vroeg toen of ik mijn vader, die als commandant van de burgerwacht mogelijk over
bruikbare - en betrouwbare - relaties beschikte, wilde polsen om ook mee te doen. Ik heb dit
natuurlijk direct gedaan, waarop mij bleek dat hij niet alleen - zoals ik al verwachtte - zeer enthou-
siast was, maar dat hij in wezen ook al met dergelijke plannen bezig was. Hij had nl. direct na de
capitulatie over soortgelijke zaken gesproken met collega’s. Als gepensioneerd KNIL-officier had
hij zich - toen de oorlogsdreiging toenam - in een persoonlijk schrijven aan de toenmalige minister
van oorlog Dijkxhoorn, als oud-collega van deze, zich beschikbaar gesteld om opnieuw dienst te
doen. Bij het uitbreken van de oorlog kreeg hij een telegram om zich te melden en had het geluk
een Haagse taxi te vinden die graag terug naar Den Haag wilde gaan.
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Na een gevaarlijke rit kwam hij dan toch heelhuids aan, moest zich toen nog een uniform
aanschaffen, waarbij hij bijna gearresteerd werd omdat de kleermaker hem van vijfde kolonne-
activiteiten verdacht. In elk geval kreeg hij een commando, maar op het moment dat hij ingezet zou
worden werd ook hij verrast door de capitulatie. In de haast was er zelfs nog geen tijd geweest om
hem (opnieuw) te beédigen. Dit had het voordeel dat hij bij de capitulatie ook meteen weer "vrij
man" was. Dat hij dus ook behoorlijk gefrusteerd was, sprak vanzelf, vandaar gesprekken met
collega’s dat het hiermede niet afgelopen kon zijn en zijn enthousiasme over onze ideeén. Binnen
zeer korte tijd had zich om de kern van mijn vader en Folmer in Zeist en v.d. Wijer in Utrecht een
groep gevormd. Voorlopig bestond er echter nog geen duidelijkheid over, hoe we precies te werk
zouden gaan. Het doel: de bezetter afbreuk te doen en de geallieerde oorlogsvoering te helpen om
tot de bevrijding van ons land te geraken, stond ons allen echter wel zeer duidelijk voor ogen. De
vraag was alleen, hoe?

Heel gauw bedachten we de "cover-story™: het verhaal dat we zbuden ophangen als we tegen de
lamp zouden lopen. We zouden dan vertellen, dat wij - als een soort burgerwacht - bij een
eventuele aftocht van de Duitsers in het te verwachten daarop volgende gezagsvacuum, orde en rust
wilden handhaven. Wij waren toen nog zo naief om te veronderstellen dat de Duitsers daarmee
genoegen zouden nemen. Inmiddels hadden we toch ook al gauw door, dat we in ieder geval
wapens wilden hebben. Waar die allemaal vandaan zijn gekomen weet ik niet (meer). Wel meen
ik dat o.a. het - nog niet door de Duitsers ingepikte - wapendepot van de burgerwacht één van de
bronnen is geweest. Maar veel wapens zjn ook nooit ingeleverd en direct al ergens verborgen, al
was het alleen maar omdat men ze de Duitsers niet gunde.

Hoe dan ook, op - achteraf - verbazingwekkende wijze hadden wij toen in korte tijd enige wapens
verzameld. Al gauw hingen er bij ons 2 pistolen aan een ijzerdraad in de schoorsteen. Waar die
later - als het stookseizoen begon - zouden moeten blijven, was een punt van later zorg. Naast deze
pogingen om aan wapens te komen was een andere activiteit van redelijk grote prioriteit, namelijk
het zoeken van contact met andere, gelijkgezinde groepen. Dit contacten zoeken was één van mijn
belangrijkste taken . Officieel studeerde ik na de capitulatie in Delft en was dan ook in Den Haag -

waar ik veel familie en kennissen had - op kamers gaan wonen. Het was daarom logisch dat ik juist
in die omgeving contacten zocht. Zo maakte ik o.a. kennis met een groep van ex-onderofficieren,
die zich het " Nieuwe Nederlandse Leger" noemden en ook met een groep van de Gist- en
spiritusfabrieken te Delft, waar een van de portiers mijn contactman was. In Nijmegen had ik - ik
meen via de burgerwacht - contact met een zekere Boerrichter.




Mijn ouders voor het huis (1940)
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Een contact dat heel gevaarlijk voor ons had kunnen worden, was dat met een student uit de groep
van prof. Schoenmaker uit Delft. Ik had deze jongen uitgenodigd om eens te komen praten. Nu dat
praten deed hjj .... en wel zo enthousiast dat ik - nog voordat hij iets re€els van mij te horen had
gekregen - al erg veel over zijn groep wist.

Nu was dat nog wel erg in het begin van ons illegale handelen en waren wij alleen (althans de
meesten van ons) nog maar echt naieve amateurs, maar dit was wel erg griezelig. Hoewel wij geen
enkele twijfel hadden over de goede bedoelingen van deze groep, werd toch uit het oogpunt van
voorzichtigheid besloten om verder alle contacten met hen te vermijden.

Heel langzaam en voorzichtig groeiden zo de contacten met groepen in het hele land. Zo herinner
ik mij veelvuldige bezoeken aan o.a. de overste Mulder uit de Thomsonlaan in Den Haag en aan
de drukkerij Heinekamp in Arnhem.

Ondanks al onze (vermeende) voorzichtigheid bleven we toch nog aardig lang echte amateurs. In
plaats van ons nu - buiten dit werk - op de vlakte te houden, konden wij niet nalaten om telkens
weer van onze gevoelens blijk te geven. Zo heb ik mij nog eens met verschillende andere cadetten
laten provoceren door met boksbeugels, ploertendoders e.d. naar o.a. de Fahrenheitstraat in Den
Haag te gaan in de verwachting van een knokpartijtje met de N.S.B. Ik was dan ook op een bepaald
moment tijdens de relletjes inderdaad op de Fahrenheitstraat, toen alles afgezet werd en "Griine
Polizei" op motoren begon rond te crossen om links en rechts mensen op te pakken. Ik had nog
geluk, want ik klampte met een onschuldig gezicht een Nederlandse politieman aan en vertelde hem
te zijn verdwaald op zoek naar familie in de Beeklaan. Onder zijn geleide ben ik toen buiten de
afzetting gekomen, maar anderen hadden pech. Ik meen dat mijn vriend Frits Spook toen in die
tijd wel is opgepakt. (Toen ik later aan mijn tocht naar Engeland begon, wilden zijn twee broers
met mij mee, doch ik raadde hen aan om op Frits te wachten, die toen in het Oranjehotel zat, maar
gaf hun wel de route aan die ik wilde volgen en verder alle andere gegevens die ik had. Jaren later
- in Auschwitz - hoorde ik van iemand die heen en weer naar Zwitserland was geweest, dat zij
geslaagd waren waar ik gefaald had!).

Ook vermenigvuldigden en verspreidden we foto’s van het prinselijk gezin, waarvan verteld was dat
die uit Engelse vliegtuigen "gedropt" waren en gedichten van Ds. Welter en andere illegale lectuur.

Vol enthousiasme werden we ook lid van de Nederlandse Unie omdat dat nog de enige legale
manier was om te demonstreren, vooral na de "anjerdag" kort te voren. Op die dag ging iedereen
ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard met een witte anjer in het knoopsgat
rondlopen. Dat had dan weer aanleiding gegeven tot vechtpartijen met NSB-ers die deze anjers
probeerden af te rukken, waarop verschillende slimmerikken scheermesjes achter hun revers






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































